
 

 

Nieuwbrief april 2016                                        

 
Wijs met Letters 
In april starten we met een nieuwe 
methode; Wijs met Letters. Met deze 
methode maken kleuters uit groep 2 
spelenderwijs kennis met klanken. In 
kleine groepjes oefenen we aan de hand 
van 10 liedjes met de verschillende 
letters. De overstap naar groep 3 gaat zo 
veel gemakkelijker!  
 

 
 
Lentekriebels 
Romantisch nieuws want collega Hilde 
gaat trouwen! Haar vriend heeft haar ten 
huwelijk gevraagd. Gefeliciteerd Hilde! 
 
Kletsmajoortjes 
Onze cliëntjes doen soms bijzondere en 
grappige uitspraken… 
 
Veerboot naar Texel 
Een cliëntje vertelde tijdens de 
behandeling over een weekend op 
Texel. Logopedist Robine: ‘ga je dan met 
de veerboot?’.  
Ander cliëntje: ‘wie roeit er dan?’. 
 
 

 
Column 
Logopedist Lotte schrijft zo af en toe een 
kort verhaaltje over het werk in de 
praktijk. Dit is haar eerste column! 
 
Creatief met taal  
Het is boeiend om te zien hoe creatief 
kinderen kunnen zijn in het bedenken 
van nieuwe woorden. Tijdens het 
vergroten van de woordenschat 
gebruiken we verschillende thema’s 
zoals eten en drinken, kleding, het 
lichaam, gereedschap, gezondheid en 
ga zo maar door. We gebruiken daarbij 
allerlei materialen zoals groenten en fruit 
van plastic of hout maar ook vellen met 
getekende plaatjes van voorwerpen. De 
papieren kunnen mee naar huis zodat er 
thuis mee geoefend kan worden. 
Wanneer een kind een woord nog niet 
kent, gaat het vaak zelf op zoek naar 
een naam. Zo oefende ik laatst met M. 
die een echte Kletsmajoor bleek. Een 
kampioen in het bedenken van nieuwe 
namen en functies voor bestaande 
woorden. Ik vroeg bij een plaatje van 
een schuurmachine ‘wat doe je 
daarmee?’. Hij antwoordde: 
‘pannenkoeken bakken!’ en hij wees 
naar de gespikkelde schijf bij de 
machine. Ik snapte zijn antwoord wel. De 
week erna vroeg ik hem ‘hoe noem je 
een groep schapen?’. Ik doelde op het 
woord ‘kudde’. Hij antwoordde direct 
‘een schapen-club’. Tja, wat kon ik daar 
tegen inbrengen? 


