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En toen was het opeens weer september 
en is de zomervakantie echt afgelopen! 
Wij zijn bij de Kletsmajoor alweer volop 
in de weer samen met de kinderen. 
Logopedie is weer op opgestart! 
 
Nieuwe Locatie 
Na de zomervakantie zijn we gestart op 
de Imeldaschool in Rotterdam! 
 
Nieuwe collega’s 
Na de vakantie zijn er ook 2 nieuwe 
collega’s begonnen: 

 
Hoi Hoi, ik ben Marjolein de Wit en ik 
ben afgelopen zomer afgestudeerd. Ik 
ben met veel enthousiasme bij De 
Kletsmajoor gaan werken. Het leukste 
vind ik om met jonge kinderen bezig te 
zijn en ze op een leuke en speelse 
manier iets te leren. Naast mijn werk, 
houd ik mij bezig met bakken en koken. 
Ik sta vaak met een lach op mijn gezicht  
in de keuken om weer een lekkere taart 
op tafel te toveren. Ik hoop u snel een 
keertje te zien samen met uw zoon of 
dochter! 

 
Marjolein werkt op maandag en vrijdag 
op de Duo2002 en op donderdag op de 
Prinses Margrietschool.  
 

 
Hoi allemaal! Ik ben Rozanne Walhout. 
Deze maand ben ik begonnen bij de 
Kletsmajoor. Ik vind het ontzettend leuk 
om kinderen op een ontspannen wijze 
op weg te helpen in hun 
spraak/taalontwikkeling. Ik vind het 
belangrijk dat kinderen zich gelukkig en 
veilig voelen in hun omgeving en dat zij 
zich goed kunnen ontwikkelen op allerlei 
gebieden. Hiervoor is spraak en taal de 
basis. Daarom vind ik logopedie zo leuk! 

Rozanne werkt op woensdag in 
Gezondheidscentrum Ozveren, op 
donderdag op de Vierambachtenschool 
en op vrijdag op de Imeldaschool. 

De volgende nieuwsbrief is er weer in 
oktober. 



 

 

 


